
 Lied 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Laat alle kracht gebundeld zijn 
en liefde niet gekunsteld zijn, 
om dwars door leugen, schone schijn 
een wereld op te bouwen, 
waar tweedracht en haat verstomt 
en recht niet langer wordt verkromd, 
zodat er een einde komt 
aan weegeroep en rouwen. 
 
Vermeerder je talenten maar,  
die God je gaf en leef ernaar,  
zo wordt geluk, tevredenheid, 
tot levenskunst verheven.  
Aanvaard elke mens oprecht,  
lijk God het jou heeft voorgezegd.  
Geen oordeel, geen kwetsend woord, 
één zijn, manier van leven. 
 
Mededelingen 

 

Zending en zegen 

 

 

 

Zondag 17/9 - 10u30: Startviering 

DEZE WEEK: 

Donderdag 7/9 - vanaf 8u45: 

Startvieringen Heilig-Hartschool 

 

Vrijdag 8/9 - 19u 

(Slot)viering aan de Boskapel van Puivelde 

ter ere van de geboorte van Maria  

in samenwerking met de Harmonie 

 

Zaterdag 9/9 - 10u: 

Startviering scouts 

 

We dragen de kaarsjes van de dopelingen  

in ons midden, zij brengen licht in ons leven. 

 

Lied 

 

Gij zijt niet ver van wie U aanbidden 
niet hoog en breed van ons vandaan. 
Gij zijt zo mens’lijk in ons midden 
dat Gij dit lied wel zult verstaan. 
 
Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen 
en niemand heeft U ooit gezien. 
Maar wij vermoeden en geloven 
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient. 
 
Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 
waar ook ter wereld mensen zijn. 
Blijf zo genadig met ons bezig 
tot wij in U volkomen zijn. 
 

Welkom 

We noemen de namen van hen  

die opgenomen zijn in de geloofsgemeenschap. 

 

Bidden om nabijheid 

Omdat Gij zijt, God, zoals Gij zijt, 

daarom bidden wij: 

zie naar ons om en wees ons genadig, 

want op U wachten wij, een leven lang. 

 

 
 

22e zondag  a-jaar 

3 september 2023 
 

1e zondag van de  

scheppingsperiode 

Jezus volgen en zorgen voor ... 



Zijt Gij het, Heer, die komen zal 

of moeten wij een ander verwachten? 

Heer, mijn God, ik ben zeker van U. 

Houd mij in leven … 
 

Gij, God, geeft uw woord aan deze wereld, 

Gij zijt mijn lied, 

Gij zijt de God van mijn vreugde. 

Naar U gaat mijn verlangen Heer. 

Houd mij in leven … 
 

Gloria 
Samen met alles wat ademt en leeft,  

brengen we lof aan God, die aanwezig is in elk 

schepsel en alles tot leven roept. 

Tegelijkertijd weten we dat onze Moeder Aarde  

bedreigd wordt. Mogen we nog wel dromen van de 

voltooide schepping waarvoor God ons als zijn me-

dewerkers roept? Jazeker, zullen we in de lezingen 

horen. Laten we vanuit dit besef God eren. 

 

Eer aan God in de hoge.  

Wij loven U, Vader,  

scheppende kracht,  

bron van liefde.  

Wij loven U, Jezus Christus,  

Zoon van God,  

Weg, Waarheid en Leven.  

Wij loven U, Heilige Geest,  

vuur, brandende liefdeskracht.  

 

Eer aan God in de hoge.  

Vrede op aarde  

voor mensen die eenvoudig zijn,  

voor mensen die zachtmoedig zijn,  

voor mensen die barmhartig zijn,  

voor mensen die luisteren  

naar het woord van God  

en het onderhouden.  

 

Eer aan God in de hoge.  

Vrede op aarde  

en liefde onder alle mensen:  

liefde die nieuw maakt en heelt,  

liefde die hoopt en duldt,  

liefde die blijft in tijd en eeuwigheid. 

Amen.  

 

 

Vrede voor hen  

die hier een nieuwe wereld willen bouwen: 

een wereld van vrede en geluk voor iedereen, 

vanuit respect voor al wat is en leeft. 
 

Vrede voor u, die naar hier gekomen zijt, 

vrede voor uw familie, 

voor allen die u dierbaar zijn, 

vrede voor alle mensen. 
 

Communie 

 

Slotgebed 

Dat mensen de eeuwen door 

in treur- en loflied van U zijn blijven zingen , 

dat mensen de eeuwen door 

in smeek- en dankgebed  

tot U zijn blijven bidden, 

dat mensen de eeuwen door 

bij tij en ontij op U zijn blijven hopen - 

het moet U, God, een wonder zijn 

groter dan uw schepping, groter dan de mens. 

Ga in alles met ons mee. 

Dit vragen wij U voor vandaag en voor altijd. 

Amen. 

 

 

Lichtpuntje van de week 
Op een dag komt kleine Thomas thuis.  

‘Mama,’ zei hij, ‘dit briefje is van mijn meester.  

Hij heeft gezegd dat jij alleen het mag lezen.’  

Zijn moeder las het.  

Er kwamen tranen in haar ogen.  

‘Wat staat erop?’ vroeg de jongen.  

‘Wel, er staat op dat je zo verstandig bent dat 

niemand op school jou nog goed les kan geven. 

En of ik dat nu in hun plaats zou willen doen.’  

Zo kwam het dat zijn moeder, die onderwijzeres 

was geweest, de volgende dag begon met les te 

geven aan de kleine jongen.  

Die jongen heette Thomas Edison. Hij werd de 

uitvinder van de gloeilamp en de telegrafie.  

Zijn moeder stierf toen hij 24 jaar oud was.  

In de papieren die zij in een doos bewaard had, 

vond hij het briefje dat hij als kleine jongen van 

zijn meester voor zijn moeder had meegekregen. 

Groot was zijn verbazing toen hij las:  

‘Uw zoon is mentaal gehandicapt.  

Hij kan hier de school niet meer volgen.’  

Tranen kwamen in zijn ogen.  

Die avond schreef hij in zijn dagboek:  

‘Thomas Edison was een  

mentaal gehandicapt kind,  

maar zijn moeder  

veranderde hem  

in het genie van de eeuw.’  

(Naar een Angelsaksisch verhaal) 

Copyright: C. Leterme 



Geen mens zult Gij vergeten 

dankzij Jezus Christus,  

die Gij hebt uitgezonden 

om tranen te drogen 

van mensen die geslagen zijn, 

om het hart te helen 

van mensen die gebroken zijn, 

om Brood te worden voor vandaag 

en zelf Vrede te zijn. 
 

Wij danken U omdat Gij ons ruimte geeft  

en vrijheid schept voor heel ons leven. 

Wij danken U, voor uw Zoon, Jezus Christus 

(…). 
 

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heer, onze God, zo gedenken wij Hem 

die weet wat lijden is en de dood heeft gezien; 

die Gij hebt opgewekt en een naam gegeven 

boven alle namen: Jezus de Heer is Hij, 

die is en blijven zal, uw rechterhand. 
 

Wij bidden U, zend ons uw Geest, 

die over deze aarde gaat 

en maak ons tot een volk 

dat recht doet om gerechtigheid; 

maak leven en welzijn 

toch groter dan oorlog en dood; 

laat ons mensen zijn 

die woningen bouwen  

voor uw stad van vrede 

en breng ons thuis bij U. 
 

Dan zal uw naam geheiligd zijn op aarde, 

en uw Koninkrijk zal komen  

door Hem en met Hem, 

met uw Geest tot in eeuwigheid. Amen. 
 

Onze Vader 

 

Bidden om vrede 

Vrede voor hen die het moeilijk worden  

gemaakt op grond van hun geloof. 

Vrede voor hen die ondanks alles 

toch blijven zoeken naar God. 

Gebed 

God, onze Heer,  

Gij zijt in ons leven aanwezig 

omdat Gij van mensen houdt.  

Wij bidden U dat wij open komen voor uw woord, 

zodat het brandt in ons gebeente  

en ons verwarmt , 

dat het ons vertelt van waarheid en vrede. 

Wijs ons zo de weg naar de toekomst, 

voor heel onze aarde. Amen. 

 

Eerste lezing Jeremia 20, 7-9 

De profeet Jeremia beklaagt zich bij God  

over de lasten die hij moet dragen. Toch kan hij  

niet anders dan op God blijven vertrouwen.  

Ook in het evangelie horen we dat wie Jezus volgt, 

niet overal aanvaard wordt. 

 

Een moment voor de kinderen 

 

Lied  

 

Evangelie  Mt 16, 21-27 

 

Homilie 

 

Orgel 

 

Voorbeden 

Bij de start van de scheppingsperiode,  

bidden wij tot God die van bij de aanvang  

toekomst wilt voor alle leven:  

 

Bidden we voor allen  

die dag aan dag uitzien naar gerechtigheid,  

die hunkeren naar vrede en vrijheid. 

 

Voor ieder die staat voor een nieuwe uitdaging: 

een nieuw schooljaar, een nieuwe baan,  

een nieuw werkjaar, einde loopbaan. 

Voor wie met opgeheven hoofd begint, 

en voor wie met onrust en onzekerheid  

de komende tijd tegemoet gaat. 

Schenk allen moed en vertrouwen. 



Voor ons allen. 

Wakker een vuur aan in onze harten 

om anderen op te beuren, te helen,  

te bemoedigen.  

 

Bidden we voor de kinderen en studenten,  

maar ook voor hun leerkrachten 

dat zij tijdens het komende schooljaar  

bouwen aan een inspirerende klasgeest  

waarin de één het opneemt voor de ander  

en niemand in de kou staat.  

 

Bidden we voor hen 

die een stuk levensweg met ons zijn meegegaan, 

En voor allen met wie we verbonden blijven  

over alle grenzen heen (…) 

   

Ook al zijn zij gestorven, 

zij blijven tot ons spreken en ons inspireren. 

Uw woord Heer,  
heeft een wondere kracht ... 
 

Belijdenis 

Wij geloven in het leven en sterven  

van Jezus van Nazareth, 

in zijn trouw aan God en aan de mensen. 

Dat geloof brengt ons hier samen. 
 

Wij geloven dat in Jezus  

God-met-ons gesproken heeft, 

ons lief en leed van dichtbij delend, 

met ons meevoelend als weggenoot  

in goede en kwade dagen 
 

Hij heeft daar zelf toe bijgedragen 

toen Hij het opnam voor wie niet meetelde, 

toen Hij oprichtte wie gevangen was 

in schuld en zelfverwijt. 
 

Hij bleef zijn idealen trouw, ook toen anderen  

zijn oproep tot gemeenschap afwezen. 

Zijn trouw was sterker dan de dood. 
 

Wij geloven dat Hij daarom leeft, 

zoals Hij zei: "Wie zijn leven ter beschikking stelt, 

vindt leven". 
 

Wij geloven dat er ook voor ons toekomst is  

als wij doen wat Hij gedaan heeft. 

Wij geloven in de belofte: 

nieuwe hemel, nieuwe aarde, 

Gods woning onder de mensen, 

wij godsvolk en Hij God met ons, voorgoed. 

Amen. 

 

 

 

 

 

Offerande 
De misdienaars komen graag rond 

voor jouw bijdrage.  

Je kan het ook overschrijven 

via je bankapp. Het bedrag  

kan je zelf aanpassen. 

Met jouw (financiële) steun help je mee 

onze geloofsgemeenschap te dragen. Dank je wel! 
 

Gebed over de gaven 

Goede God, met brood en wijn  

vieren wij de gedachtenis van Jezus, uw Zoon. 

In deze tekenen gaf Hij zichzelf weg. 

Voed ons met zijn levenskracht 

tot wij thuis komen bij U. Amen. 

 

Gebed bij brood en wijn van leven 
De Heer zij met U. En met uw geest  

Verheft uw hart. Wij zijn met ons hart bij de Heer  

Brengen wij dank aan de Heer onze God  

Hij is onze dankbaarheid waardig.  
 

Wij danken U, God,  

om de wondere wegen  

die mensen voor elkaar kunnen zijn,  

voor allen die Gij gezonden hebt  

om de weg te wijzen in het leven,  

voor uw uitnodiging om,  

doorheen tekort en onvolkomenheid,  

te werken aan de mens en zijn wereld.  
 

Wij danken U 

om uw aanwezigheid  

in goede en kwade dagen,  

om de hoop en de toekomst die Gij zijt, 

om de mens Jezus, 

die ons voorgaat en nabij blijft  

en wiens Geest levenskracht geeft.  
 

Daarom zingen wij U toe: 

Heer, onze God, Gij zijt heilig en goed, 

Gij hebt onze namen geschreven in uw hand. 

 

 


